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VERDER LEZEN 

•	 Mattheüs 6:19-21: 
	 echte rijkdom en gezondheid

•	 Kolossenzen 3:2: 
	 focus op dingen van eeuwige waarde

•	 Jakobus 4:14: 
	 het leven op aarde is kort

Haar antwoord verraste me: “Mijn zoon trouwt 
over zes weken. Hij komt uit Suriname hierheen, 

omdat ik daar niet heen kan reizen, maar ik ben bang 
dat ik de bruiloft niet meemaak...”

Als team hebben we er alles aan gedaan om haar erbij 
te laten zijn, en dat is gedeeltelijk gelukt. Er deden zich 
echter complicaties voor, zoals een infectie bij haar intra-
thecale katheter. Desondanks zei ze tegen me: "Dokter, 
voor mij was het een succes, want ik kon er een deel van 
de dag bij zijn!"

Niet lang daarna kreeg ik bericht van haar overlijden. 
Tot mijn verbazing bevatte haar rouwadvertentie een 
gedicht, waarin onder andere deze woorden stonden: 
“Straks mag ik voor Gods aangezicht staan, niet ge-
broken of wanhopig, maar rechtop en stralend.” Ik 
herinner me die woorden nog helder, omdat ze me 
beschaamd maakten. In al mijn inspanningen om pijn 
te bestrijden, had ik niet gesproken over Hem die ons 
troost in ons lijden en een plaats voor ons bereidt. 
Toch voelde ik ook opluchting, wetend dat ze al op 
Hem vertrouwde en in Hem geloofde.

GEBED
Dank U, Heer, voor de medische vooruitgang die ons 
in staat stelt goed te doen en lijden te verlichten. Maar 
herinner ons eraan niet uit het oog te verliezen wat het 
belangrijkste is: vrede vinden en ervaren bij U!   

Dit artikel is een voorpublicatie van een bijdrage in The Doctors Life Support 6, een bijbels dagboek voor dokters 
dat tijdens het wereldcongres in Zuid-Korea ( juni 2026) verschijnt.

Eens werd ik met spoed 
geroepen bij een vrouw 

met hevige pijn. Ze lag op een brancard 
met een gezwollen buik vanwege een 
darmobstructie. Terwijl ik probeerde een 
effectieve manier te vinden om haar pijn 
te verlichten, vroeg ik: “Wat houdt u bezig? 
Waar maakt u zich het meeste zorgen over?”

PAUL LIEVERSE

“In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, 
zou ik u dan gezegd hebben dat ik heenga om een plaats voor u 
gereed te maken?”  (Johannes 14:2)




