“Paulus kwam ook in Derbe en
Lystra. Daar woonde een leerling
met de naam Timotheiis. Hij was
de zoon van een gelovige Joodse

vrouw en van een Griekse vader.”

(Handelingen 16:1)
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Ik heb me er altijd comfortabeler bij gevoeld om mijn geloof te delen
met collega’s dan met patiénten. Bij patiénten voelde het al snel

kwetsbaar, alsof het professioneel niet gepast zou zijn. Maar één situatie verliep anders.

e patiént was een 76-jarige man. Hij was verzwakt

en had veel pijn door een gevorderde vorm van
kanker. Wat deze ontmoeting bijzonder maakte, was
dat ik zijn vrouw kende vanuit onze kerkelijke gemeen-
te. Dat gaf een zekere vertrouwensbasis én maakte het
tegelijk ingewikkelder. Tijdens het gesprek voelde ik de
vrijheid om te vragen: “Betekent geloof iets voor u in

deze situatie?”

Tot mijn verrassing reageerde hij fel. Zijn gezicht ver-
trok, zijn stem werd scherp: “Nee. Ik heb er geen enkele
interesse in. Ik wil het ook niet. Sterker nog, de laatste
tijd moet ik denken aan liedjes van de zondagsschool

uit mijn kindertijd. Verschrikkelijk! Ik heb er niets mee.
Het zou volkomen hypocriet zijn. Mijn leven is het
tegenovergestelde geweest.” Zijn vrouw zat er zwijgend
bij. De spanning in de kamer was voelbaar. Ik voelde me
ongemakkelijk en deed mijn best om het gesprek beleefd

af te ronden, zonder te forceren.

En toen gebeurde wat ik niet had verwacht. Na zijn
overlijden vertelde zijn vrouw me dat onze korte uitwis-
seling iets bij hem had losgemaakt. Hij was gaan naden-
ken over wat geloof voor hem had betekend, of nog kon
betekenen. In de weken die volgden groeide in hem het
verlangen naar vergeving en hoop. Vlak voor zijn overlij-

den kwam hij tot geloof in Christus.

Het raakt me nog. Hoe een eenvoudige herinnering aan
een kinderliedje, of het ongemakkelijke begin van een
geloofsgesprek, kan leiden tot iets nieuws. Soms draagt

het werk van een jeugdleider, een zondagsschool, of een

eenvoudig lied pas veel later vrucht. Dat leert mij: wees
niet te voorzichtig. Spreek, met liefde en respect. Vraag
en luister. Niet elke reactie is het laatste woord. Mis-

schien is het juist het begin van Gods werk in een hart

dat lang gesloten leek.

GEBED

Heer, dank U voor iedereen die in hun jonge jaren zaad-
jes van geloof heeft gezaaid — jeugdwerkers, kindermede-
werkers, ouders. Mogen hun woorden, liederen en liefde
herinnerd worden op het moment dat U eraan trekt.
Leer ons vrijmoedig te zijn, met wijsheid en zachtmoe-
digheid. Help ons te vertrouwen op Uw timing. v/
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* Jesaja 55:11:
“Zo geldt dit ook voor het woord... het keert
niet vruchteloos naar Mij terug.”

¢ Romeinen 10:14:

“Hoe zullen zij in Hem geloven als ze niet over

Hem hebben gehoord?”
¢ 1 Petrus 3:15:

“Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.”
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Dit artikel is een voorpublicatie van een bijdrage in The Doctors Life Support 6, een bijbels dagboek voor dokters dat
tijdens het wereldcongres in Zuid-Korea (juni 2026) verschijnt.
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